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Zondag 16 februari – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

Thema:  Zaaien voor een hoopvolle toekomst 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Joost Schelling 
lector   Pleunie de Lint 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Maartje van der Weide 
koster  Peter de Jong 
 
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Diaconaal Aandachtscentrum  
2. Wijkkerk  
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Janneke van de Schelde 
☺ Crèche  Mila van der Schelde 

 
Bij de dienst 
Het is goed om stil te staan bij de toekomst. Daar geeft de Bijbel zelf goede 
aanleidingen voor, maar ook de huidige tijd maakt dat rond de toekomst vooral 
zorgen leven. Diverse crises komen op ons af, jongere generaties maken zich grote 
zorgen om hun toekomst. En in Jeremia 29 lezen we dat God zegt: ‘ik zal jullie een 
hoopvolle toekomst geven.’ Een prachtige boodschap, maar soms ook wel akelig 
vaak uit de context gehaald. We zetten deze tekst weer terug in verband en zullen 
ontdekken dat deze niet minder hoopvol klinkt. Tegelijk vraagt Jeremia 29 ons in het 
hier en nu te bouwen aan die hoopvolle toekomst.  
Thema: zaaien voor een hoopvolle toekomst. 
ds. Joost Schelling  
 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
 

Inleidend orgelspel Premier Kyrie - F. Couperin  
 

- De gemeente gaat staan – 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

Stil gebed 
Zingen:   Lied 287:1, 2 en 5 
   

Bemoediging en groet 
Zingen:   Psalm 85: 3 en 4 
 

  - De gemeente gaat zitten – 

Inleiding op de dienst 

Kyriegebed  

Glorialied   Lied 315: 1 en 3  
 

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

1e Lezing:    Micha 6, 6- 8 
Lied hierbij:   Lied 1000: 1, 2, 3 en 5 
 

2e Lezing:   Jeremia 29: 1-14 
 

Overdenking deel 1 Zaaien voor een duurzame toekomst 
 

Zingen:   Sela – Toekomst vol van hoop  
https://www.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.sel
a.nl%2F&source_ve_path=MTY0OTksMjg2NjQsMTY0NTAz&v=TRXHYZIf_UE&feat
ure=youtu.be&themeRefresh=1  
  
In de nacht van strijd en zorgen,  
kijken wij naar U omhoog.  
Biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop. 

 

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht. Refr 

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht. Refr 
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Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet. 

Refr  U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 

https://www.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.sela.nl%2F&source_ve_path=MTY0OTksMjg2NjQsMTY0NTAz&v=TRXHYZIf_UE&feature=youtu.be&themeRefresh=1
https://www.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.sela.nl%2F&source_ve_path=MTY0OTksMjg2NjQsMTY0NTAz&v=TRXHYZIf_UE&feature=youtu.be&themeRefresh=1
https://www.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.sela.nl%2F&source_ve_path=MTY0OTksMjg2NjQsMTY0NTAz&v=TRXHYZIf_UE&feature=youtu.be&themeRefresh=1


 

Overdenking deel 2 Zaaien voor een duurzame toekomst 
 

Zingen: Zangen van zoeken en zien, lied 229 (melodie lied 103C) 
  
1 Wij geloven in het leven, 

uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem 
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat mensen raakt. 
 

3 Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 

2 Wij geloven in de woorden,  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
 

4 Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 425 
Zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 

 
 
Collectedoel diaconie: Diaconaal Aandachtscentrum 

Het Diaconaal Aandachtscentrum wil als “handen van de kerk” aanwezig zijn in de 
samenleving. De stichting krijgt geen subsidie van de overheid en is voor 100% 
afhankelijk van giften. Voor een groot deel afkomstig van de participerende kerken. 
Iedereen die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek is 
welkom. Er wordt ook informatie en advies gegeven over plaatselijke en regionale 

(professionele) hulpverlening. Bij acute nood kan worden 
doorverwezen. Meer kunt u lezen op 
https://aandachtscentrumdordrecht.nl/ 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de kerk-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. 
PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 16 
febr. 2025, of geef uw bijdrage in de collectezakken. 
Namens de diakenen Willemien de Mol 
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Dinsdagmiddagkring 
Kom jij aanstaande dinsdag ook naar de studiekring? Ook als je eerder niet bent 
geweest, van harte welkom! 
Dit keer zal het gaan over Gen. 32: 23 – 32. Het tekstgedeelte gaat over Jakob's 
nachtelijke gevecht bij de Jabbok. Een bekend verhaal. Een veelzeggend verhaal. 
Want hier krijgt Jakob de zegen, al verwerft hij deze op een bijzondere manier. Je 
kunt dit verhaal op heel veel manieren lezen en uitleggen. We zullen verschillende 
verklaringen verkennen en we zullen ontdekken dat het verhaal pas echt gaat leven 
als we er iets van onszelf in herkennen.  

Wees welkom aanstaande dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur in de Wilhelminakerk. 
Inloop is vanaf 13.45 uur.  Ramon de Bonte 
  

Koffie-Kan   Donderdag 20 februari 
Iedere 3e donderdag van de maand is er een ontmoetingsmiddag 
voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op 
donderdag 20 februari 2025 tussen 14.00 en 16.00 uur voor een 
praatje, een kopje koffie of thee. 
Loop eens binnen. Anne I., Anneke G. en Marrie K. 
 

Vespers    Donderdag 20 februari 16.15 uur 
Iedere 3e donderdag van de maand is iedereen welkom om samen 
te komen in een gebedsdienst: Een korte dienst met Schriftlezing, 
lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de 

wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat 
ons bezig houdt.  Van harte welkom! Maaike H., Margreet D. en Anne I. 

 

Aswoensdag 

Er is nu meer bekend over de viering van Aswoensdag op 5 maart 2025 in de Grote 
Kerk. 

Om 18.00 begint de sobere maaltijd in de zaal van de Grote Kerk. 

Aansluitend om 19.30 begint de vesper. 

Wie wil deelnemen aan de sobere maaltijd kan intekenen op de lijst in de hal van de 
Wilhelminakerk of zich opgeven per mail via het contactformulier op de website. 
Voor de vesper is geen opgave vooraf nodig voor de maaltijd wel. 

De diakenen 
 
Er op uit! 
Er loopt al jarenlang een discussie wat de oudste stad van Holland is, dat wil zeggen 
van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. Is dat Dordrecht of 
Geertruidenberg, dat vroeger bij Holland hoorde? Ik ga me niet in de discussie 
mengen, maar wil de oudste kerk van Geertruidenberg bezoeken op zaterdag 22 
februari. Wilt u mee om deze kerk te bezoeken? We vertrekken om 10.15 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Weeskinderendijk. Om 11.00 uur begint onze rondleiding in 
de Geertruidskerk. U kunt zich bij mij aanmelden via het contactformulier op de 
website. Bram Naaktgeboren  
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Paasgroetenactie 2025 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. 

De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. 
Het thema is ‘Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als 
nieuw.’ 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Zondag kunt u kaarten 
meenemen. Op de ene schrijft u uw boodschap voor hen en op de andere kaart 
plakt u een postzegel, zodat zij zelf een kaart naar iemand kunnen sturen. 

Uiterlijk 2 maart moeten de kaarten weer ingeleverd zijn, zodat wij ervoor kunnen 
zorgen dat de kaarten vóór 7 maart op het Dienstencentrum van de PKN zijn. Zij 
zorgen voor de verzending naar de penitentiaire inrichtingen. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar 
ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u 
mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. De diaconie 

 
Boekbespreking 
Als nieuw… samen lev/zen in het licht Van Gods koninkrijk waar…..voor iedereen 
genoeg is. 
In het kader van dit thema bespraken we het boek Weq met Eddy Bellegueule van 
Edouard Louis. De schrijver vertelt in een soepele stijl hoe hij zich ontworstelt aan 
zijn arme milieu. Het boek verscheen in 2014, toen Edouard 22 jaar was. Aan de 
hand van citaten, vragen en stellingen hadden we geanimeerde gesprekken. 
De volgende boekbespreking is op donderdag 22 mei, dan is het thema “Vrede en 
gerechtigheid” De keuze welke titel we nemen is nog niet gemaakt: twee ideeën: 
Harry Mulisch – De aanslag ( een oude klassieker, die speelt in W.O.II ) 
Of 
Tommy Orange  - Dwalende sterren ( een nieuw boek over de geschiedenis van 
twee inheemse families in Amerika , de schrijver is zelf een ‘native american’ ) 
Lees mee en praat mee, reacties zijn welkom via het contactformulier op de website. 
Hanneke Kroonen- van der Ven   
 
Voedselbank  
In de maand februari is het inzamelen van de volgende artikelen: 
Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, 
soepstengels … 
En in de winkelwagen staat een bakje voor DE-punten. 
 
Kerkelijke agenda 
di 18 februari 14.00 uur Wilhelminakerk – Dinsdagmiddagkring (zie bericht) 
do 20 februari 14.00 uur Wilhelminakerk – Koffie-Kan 

16.15 uur Wilhelminakerk – Vespers 
za 22 februari 10.15 uur Bezoek Brabantse kerken (Geertruidenberg) 
zo 23 februari 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
  10.00 uur Wilhelminakerk - Tienerdienst 

10.30 uur De Merwelanden – ds. Hans van der Sterre 
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Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordrt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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